
Wij nemen afscheid van

mevrouw

Linda De Koninck
echtgenote van de heer Gilbert Perdaens

Geboren te Aalst op 5 december 1958 en er overleden
 in het A.S.Z. op 29 augustus 2023.

Lid van petanqueclub “De Harding”

De uitvaartplechtigheid, waarop u beleefd wordt uitgenodigd,

heeft plaats in de aula van het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst,

op dinsdag 5 september 2023 om 12.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

De urne van Linda zal thuis een plaatsje krijgen.

Rouwadressen:
Kruisabeelstraat 111, 9310 Moorsel
Nieuwstraat 65 - 9280 Wieze
Online condoleren: www.janseghers.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Gilbert Perdaens                                                                                                     haar echtgenoot                                                                                                             

Davy en Els Perdaens-Paulus
Leslie en David Perdaens-Ochando                                                                          haar kinderen

Silke Perdaens
Veerle Perdaens
Raúl Ochando
Jaime Ochando                                                                                                    haar kleinkinderen

Paul (†) en Jacqueline De Koninck-Van Herreweghe                                                 haar ouders

Julien (†) en Marie-José (†) Perdaens-Arys                                                    haar schoonouders

Lore Vermeiren                                                                                                           haar metekind

Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Koninck, Perdaens, Van Herreweghe en Arys.

Speciale dank aan de dokters en het verplegend personeel van het A.S.Z. te Aalst.

U kan Linda een laatste groet brengen in het rouwcentrum Kris Janseghers,
Rijgerstraat 46 te 9310 Moorsel op vrijdag 1 september tussen 17.00 en 18.30 uur.

Rouwcentrum Kris Janseghers Rijgerstraat 46, 9310 Moorsel 053/70.47.17

En als ik doodga, huil maar niet
ik ben niet echt dood, moet je weten

‘t is maar een lichaam, dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.

Bram Vermeulen


